
Advies voor 2021 (kolom 17) 
 
2021 zou wel eens een beslissend jaar voor de mensheid kunnen gaan worden. 
Blijft er iets van haar vrijheid behouden? Of belanden we in een mondiale 
medisch-fascistische dictatuur? Als we het bij woorden alleen laten, zal dat 
laatste het geval zijn. Er zijn daarom, meer dan ooit, daden nodig:  
1. Informeer jezelf en anderen. Wantrouw de overheid, vermijd de massamedia 
en bestrijd de leugens.  
2. Draag geen mondkapje. Het werkt niet en het is schadelijk. Het staat voor 
angst en onderwerping, en bemoeilijkt communicatie. Adem vrij, laat je gezicht 
zien, zing, beweeg, ga naar buiten, eet gezond, zoek lichamelijk contact.  
3. Laat je niet testen. De test is onbetrouwbaar en zegt niets over ziekte of 
infectie. De test is het werkelijke probleem, niet een virus.  
4. Weiger het vaccin. Voor mensen onder de 70 is Covid-19 minder gevaarlijk 
dan de griep. De vaccins zijn onvoldoende getest. Het vaccin voor Covid-19 is 
gevaarlijker dan het virus zelf. Het moet welhaast een ander doel dienen.  
5. Werk aan oplossingen. Ontworstel je aan de tentakels van de globalistische 
maffia. Bouw je eigen gemeenschap (niet online, maar in het echt). Sluit 
vriendschap met je buren. Verbouw je eigen groenten (omzeil de supermarkt). 
Gebruik alternatieve ruilmiddelen (vermijd het bancair systeem). Maak geen 
schulden. Spreek in plaats van te mailen en te appen ... Herlees Ernst 
Schumacher, Hou het klein (1973). Laat je inspireren door Gandhi, Jezus en 
Boeddha. Luister naar eigentijdse alternatieve geluiden: Marcel Messing, Wim 
Hof, James Corbett (bestudeer zijn "solutions") ... en keer terug naar punt 1.  
 
 


